
Over Seed’n en de Berre.

“Ge gaat toch de spurt niet aantrekken, zeker ?!”

De meet lag op 700 meter, en de Berre reed op kop. Seed’n was naast hem komen
gereden, en gebaarde dat hij de Berre niet zag. Van de Berre is het de eerste keer
dat ik vertel, maar niet de laatste keer. Over Seed’n wil ik kort zijn : het is een
broekschijter eerste klas, altijd schuit om tweede te eindigen, en mikte daarom
telkens op de derde plaats. Voor mijn part mag Seed’n vanaf nu niet meer meedoen
in de Kroniekjes, maar ja, ge weet nooit hoe hij er zich nog weer in wringt.

De Berre wou weer zeggen : “Ge gaat toch de spurt niet aantrekken, zeker ?!”, maar
dacht : “Zo laag kan ik toch niet vallen dat ik twee keer hetzelfde zeg. Straks denkt
men dat ik dementeer.”

Ondertussen waren ze al op 500 meter van de meet. Seed’n en de Berre naast
mekaar, Seed’n die gestadig een beetje rapper begon te terten, en de Berre
dernevens ook. Seed’n zei niets. Seed’n zei nooit iets. Seed’n kende zichzelf : als ie
begon te klappen was er geen stoppen aan. Zijn maten noemden hem “Seed’n den
Ekster”. Seed’n had daar geen last van : in ’t echt had hij geen maten, en ’t was
alleen als ie sliep dat dit epitetum ornans tot hem doordrong. Hij lachte dan gemelijk
in zijn slaap, en begon te vertellen. Uiteindelijk kon alleen de morgenstond hem het
zwijgen opleggen.

Op 300 meter keek de Berre naar Seed’n, en zag die denken : “Tijd dat ik me
opmaak voor de derde plaats...”. Dat inzicht gaf de Berre een adrenaline stoot van
hier tot in Scherpenheuvel, en meteen ging hij recht op de pedalen staan. In volle
spurt is dat niet evident, maar de Berre kon wel een en ander. Ik zeg het, van de
Berre zult ge nóg horen !

Op 150 meter van de streep keek Seed’n even om. Alhoewel hij van Lippe Maertens
geleerd had dat ge dat nooit mocht doen, kon hij het niet laten. Toen hij niemand
zag komen, zonk de moed hem in de schoenen. Op slag panen benen, hij hing nog
op zijn fiets als een flanellen laken.
De Berre vlot naar zijn zoveelste overwinning.

Seed’n, weeral eens tweede, was er de kop van in. Hij had nog zó gehoopt op die
derde plaats, had er ook alles voor gedaan. Dat ze maar met twee gestart waren en
met twee aangekomen, kon hem niet troosten. Quit, Seed’n !
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